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Het cultuurpodium van Delft

lezer

Het heeft even geduurd, maar hier is dan de allereerste nieuwsbrief van De Pels,
een eigenzinnig cultuurpodium in ontwikkeling. Het is een boeiende en lange weg
om van een voormalige schuilkerk een podium voor culturele en maatschappelijke
programmering te realiseren. Hierover meer in deze nieuwsbrief,
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Van Mouterij naar De Pels Een reis door de tijd

Wist je dat de Génestetkerk oorspronkelijk een mouterij was? Een plek waar graan
werd verwerkt tot mout voor de vele Delftse bierbrouwerijen. De eigenaar van die
mouterij, Pieter Claesz van Ruijven (1624 - 1674), was de mecenas die Johannes
Vermeer in het begin van zijn schilderscarriére heeft gesteund. Van Ruijven, zelf

Remonstrant, heeft midden 179 eeuw de mouterij aan de Remonstranten
geschonken om daarin een schuilkerk onder te brengen.

Eind 189% eeuw werden alle geloven gelijkgesteld en was de betrokkenheid van de
staat bij de religie afgenomen. Misschien vraagq je je af: waarom bleven ze in een
schuilkerk terwijl er sinds 1796 al enige godsdienstvrijheid was? Het antwoord is
nuchter: gewoonte en geld. De oude mouterij, hoe donker ook, voldeed nog prima
en had een unieke, intieme sfeer. De gemeenschap voelde geen directe noodzaak
om te pronken met een nieuw gebouw aan de straat. Ze bleven zitten waar ze
zaten.

Rond 1850 waaide er een frisse wind door de kerk. De gemeente zocht een nieuwe
voorganger en viel voor de charmes van een jonge Amsterdammer. Petrus
Augustus de Génestet. Hij was geen stijve theoloog, maar ook een succesvolle
dichter. Zijn komst was een gouden greep. Op jonge leeftijd werd de Génestet
razend populair. Hij preekte over levenslust en vond dat religie niet ging over
strenge regels, maar over het hart. Zelfs studenten, die normaal liever in de kroeg
zaten, kwamen luisteren als de Génestet sprak.

In de jaren 90 van de 19°¢ eeuw was de oude mouterij bouwkundig echt ‘op’.
Architect Leonard Couvée kreeg de opdracht voor een nieuw ontwerp. Hieruit is de
zaalkerk ontstaan die wij nu kennen, met een eigen entree, grote boogramen en
smoel. Dit alles op de fundamenten van de voormalige mouterij. De kerk heeft tot
op de dag van vandaag de intieme, theaterachtige sfeer die het nu zo geschikt
maakt als podium.

En nu, ruim een eeuw later, staan we aan de vooravond van weer een grote
verandering. De religieuze functie maakt ruimte voor een cultureel en
maatschappelijk doel. Met De Pels willen we de traditie van ontmoeten
voortzetten. Niet meer als schuilkerk, maar als open huis voor heel Delft.

De mensen achter De Pels

Een project als dit staat of valt met de mensen die erin geloven. Het bestuur, onder
leiding van voorzitter Arjen Pels Rijcken, werkt achter de schermen hard aan de
plannen. De andere bestuursleden zijn Aletta Hekker, Joris Smidt, Barbara van
Limburg_Stirum en Iskander Pels Rijcken.

Daarbij voelen wij ons enorm gesteund door een breed en krachtig Comité van
Aanbeveling. Met hun ervaring in politiek, cultuur en bedrijfsleven bevelen zij De
Pels met hart en ziel aan. Het Comité bestaat uit; Marja van Bijsterveldt, Jeroen
van Veen, Laetitia Smits van Oyen, Stef Collignon, Marc Nelissen, Micky
Hoogendijk en Tjardus van Citters.

En natuurlijk zijn er enkele Founding Partners en vele Founding Friends die
letterlijk een steentje bijdragen, maar daarover later meer in deze nieuwsbrief.

Er is ook een nieuw gezicht! Sietse de Haas is onlangs gestart en stelt zich graag

VOOr.

Als geboren Delftenaar voelt het heel bijzonder om mee te mogen bouwen aan een
nieuwe foekomst voor deze iconische plek. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de
Hogere Hotelschool met een duidelijke ambitie: de culturele sector in.

Bij De Pels valt alles samen: mijn liefde voor Delft, passie voor muziek, cultuur en
een frisse blik op gastvrijheid. Ik ben verantwoordelijk voor de coordinatie van de
verschillende voorbereidende activiteiten, marketing en communicatie.

Planning

De benodigde Omgevingsvergunning is verstrekt. Dat ging niet helemaal van een
leien dakje. Maar we hebben bereikt wat we willen; de banken op de begane grond
mogen verwijderd worden om zodoende de ruimte maximaal te kunnen inzetten
voor de exploitatie. Bovendien zitten de houten banken niet comfortabel.

De benodigde financiering verwachten we binnen enkele maanden te hebben
verkregen. Het vinden van een restauratie-aannemer is lastig. Ze hebben het druk
met grote projecten, ook in Delft. Voor de niet-restauratieve werkzaamheden
hebben we al wel een aannemer. In het derde kwartaal van dit jaar plannen we de
aanvang van de werkzaamheden.

Organisatie en Financién

De keuze voor de rechtsvorm Stichting Cultuurtempel De Pels is heel bewust
gemaakt. Niet alleen om de financién te beheren, maar vooral vanwege onze
maatschappelijke missie. Wij hebben geen winstoogmerk, ons kapitaal zit in de
mensen die we samenbrengen. We willen een plek zijn van en voor de stad, waar
iedereen zich betrokken voelt,

Omdat we een algemeen nut beogen, hebben we de ANBI-status verkregen. Dit
bevestigt onze maatschappelijke rol en maakt het voor donateurs fiscaal
aantrekkelijk om bij te dragen.

Het restaureren van een Rijksmonument blijft een kostbare operatie. We zijn er
nog niet, maar er is al veel bereikt. Een cruciale pijler is de toekenning van een
forse bijdrage door het Nationaal Restauratie Fonds. Daarnaast voeren we
gesprekken met diverse family offices en fondsen. We zijn nog steeds actief op
zoek naar meer founding partners die met een substantiéle bijdrage het verschil

willen maken. Wilt u uw naam of bedrijf verbinden aan dit unieke project? We gaan
graag met u in gesprek.

word Founding_Friend. Naast de grote founding partners, bouwen we letterlijk
met de stad. De tegelactie is in volle gang! Voor een eenmalige bijdrage word je
Founding Friend. Als dank krijg je een unieke Delfts Blauwe tegel met jou naam (of

logo) in de nieuwe doorgang naar de kerk.

Samen met Stek Online en Delft Marketing brengen we deze actie momenteel
breed onder de aandacht. Wil jij ook vereeuwigd worden in het centrum van Delft.
Ga naar de website en claim jouw tegel!
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Programmering

Van Sunday Jazz Brunch tot “Luis in De Pels”. De ambitie om een kruising tussen
Paradiso en De Balie te worden, krijgt steeds meer vorm. We zijn dan ook enorm
trots dat Arjan Tien, gerenommeerd dirigent en docent aan verschillende
conservatoria, bereid is gevonden de muzikale programmering voor zijn rekening
te nemen. Met zijn netwerk en ervaring garanderen we kwaliteit van de bovenste
plank.

Op jaarbasis proberen wij de agenda te vullen,

Muziek: We plannen 32 klassieke concerten (in 4 series), 10 optredens met
moderne muziek en maar liefst 32 keer een sfeervolle Sunday Jazz Brunch.

Verdieping: Inhoudelijk bieden we 10 scherpe debatten, 10 inspirerende lezingen
en een bijzondere interviewreeks onder de passende titel De Luis in De Pels.

Maast cultuur is er volop ruimte voor verbinding. De maatschappelijke
programmering ontwikkelen we samen met lokale partners, waaronder Delft voor
Elkaar. En zoals we in de plannen al lieten doorschemeren: ook hier zoeken we
nadrukkelijk de samenwerking met studie en studentenverenigingen. Zo borgen
we dat De Pels echt een plek is waar iedereen zich thuis voelt.

Omdat we pas na de bouwvak starten met de grote verbouwing, willen we de
ruimte in de tussentijd niet leeg laten staan. Naast de evenementen die al zijn
geweest, openen we in juni de deuren.

18 juni: debatavond voor studenten

19 juni: studenten kamerorkesten

21 juni: Sunday Jazz Brunch

26 t/m 28 juni: tentoonstelling van ceramiek, door Ellen Rijsdorp

Partners
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il jij dat jouw bedrijf ook in de volgende editie staat?
Sietse de Haas is meer dan bereid om de opties te bespreken.

Contact: sietse@de-pels.nl

Over het Straatje van Vermeer Leuk Nieuws !

Jarenlang dachten we dat Vermeer zijn beroemde ‘Straatje’ elders in Delft
schilderde. Maar de bekende Britse kunsthistoricus Andrew Graham-Dixon komt in
zijn recente meesterwerk ‘Vermeer: A Life Lost and found® met een
spraakmakende nieuwe locatie, namelijk de Qude Delft.

Volgens zijn onderzoek verbeeldt het schilderij de woning van zijn mecenas-
echtpaar Pieter Claesz van Ruijven en zijn vermogende vrouw Maria de Knuijt. Van
Ruijven was eigenaar van verschillende brouwerijen (in die tijd dronk met bier in
plaats van vervuild water) en had achter zijn huis de eerder besproken mouterij.
Op het Straatje van Vermeer is, naast de woning, ook het dak te zien van de
voormalige schuilkerk.

Met dit nieuwsfeit transformeren we niet zomaar een monument; we stappen
letterlijk in het decor van een wereldberoemd meesterwerk.

Sneak preview: In de video zie je precies waar de tegels komen.

Together we make History

Samen maken we geschiedenis. Of je nu meebouwt als Founding Friend, ons steunt
als partner of het over ons hebt in een gezelschap: elke vorm van betrokkenheid
brengt ons dichter bij de opening. Laten we samen dit unieke stukje Delft nieuw
leven in blazen.

Wij houden je maximaal één keer per maand op de hoogte!

Meer weten of meedoen? Wil je de uitgebreide plannen inzien, de video’s bekijken
of direct jouw eigen tegel cloimen? Ga naar www.de-pels.nl of benader ons via de
mail.

Voorzitten: arjen@de-pels.nl
Marketing & Communicatie: sietse@de-pels.nl
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