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(= .
/ ‘) Achter een bescheiden poort aan de Oude Delft 102

schuilt een gebouw met een rijke geschiedenis:

de Génestetkerk. Ooit een schuilkerk voor de :
Remonstrantse Gemeente, nuop wegomeen
bruisend cultureel centrlim te worden. Ondernemer

en cultuurminnéar%r}egels Rijcken is de drijvende
kracht achter deze transformatie. "lk wil een plek
creéren waar cultuur en verbondenheid hand in

hand gaan."

TEKST ANS MEIBORG FOTOGRAFIE STUDIO OOSTRUM
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e oorsprong van de Génes-
D tetkerk gaat terug tot 1639,

toen een voormalige mouterij
werd omgebouwd tot schuilkerk voor
de Remonstrantse Gemeente. In 1896
werd op dezelfde plek een nieuwe kerk
gebouwd in neorenaissancestijl, ontwor-
pen door de Delftse architect Leonard
Couvée. De kerk is genoemd naar de
predikant en dichter Petrus Augustus de
Génestet. Boven de ingang hangt een
medaillon met zijn portret. Het interieur
van de kerk is goed bewaard gebleven
met originele elementen zoals het Van
Dam-orgel uit 1900 en de houten lam-
briseringen die getuigen van ouderwets
vakmanschap. “Het is een gebouw met
een verhaal”, aldus de trotse eigenaar

Arjen Pels Rijcken.

VAN BANKIER TOT
BRUGGENBOUWER

Arjen begon zijn carriere in de bankwe-
reld en maakte later de overstap naar
vastgoedontwikkeling. Zijn interesse
voor kunst en cultuur ontstond geleide-
lijk. “Vroeger had ik helemaal niets met
kunst”, geeft hij toe. “Ik rolde er als het
ware in via een bedrijf dat depots ont-
wikkelde voor museumstukken. Daarna
raakte ik betrokken bij het oprichten van
een beeldentuin in Leiden. Inmiddels zijn
kunst en cultuur een belangrijk onder-
deel van mijn leven en heb ik een brede
interesse ontwikkeld van muziek tot
theater en beeldende kunst.”
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Als parttime pensionado leidt Arjen een
actief leven dat naast het opzetten van
de cultuurtempel is gevuld met mantel-
zorg en vrijwilligerswerk. “Ik ben mentor
en bewindvoerder van een oom die in
een verpleeghuis woont en ik begeleid
elke dinsdagmiddag zeven demente-
rende mensen naar de sportschool. Dat
vind ik heel leuk om te doen. Ik had niet
gedacht dat zorgen voor een ander mij
zoveel voldoening zou brengen.”

EEN NIEUWE BESTEMMING

Zes jaar geleden kreeg Arjen de kans

om de Génestetkerk aan te kopen. “Dat
was puur toeval”, vervolgt hij. “Een oude
schoolvriendin benaderde mij. Zij zit in
het bestuur van een stichting die huis-
vesting regelt voor vrouwelijke studen-
ten in Delft. Ze konden de kosterswoning
op nr. 104 en het meisjeshuis op nr. 100
goed gebruiken, maar de kerk op nr. 102
niet. Ze vroeg of ik interesse had. Ik zag
wel mogelijkheden en heb de kerk in de
herfst van 2019 aangekocht voor 1euro,
overigens wel met enkele tonnen achter-
stallig onderhoud.”

Oorspronkelijk had Arjen plannen om de
kerk om te bouwen tot een boutiqueho-
tel, maar toen dat niet haalbaar bleek,
ontstond het idee voor een cultuurtem-
pel. “Ik wil geen instituut creéren voor de
elite”, benadrukt hij. “Het moet een plek
zijn waar iedereen zich welkom voelt -
van kunstliefhebber tot buurtbewoner die
hulp nodig heeft of zich wil ontwikkelen.”

MULTIFUNCTIONEEL

De stichting die hij oprichtte heet Cul-
tuurtempel De Pels, een verwijzing naar
zijn achternaam en met een knipoog
naar de maatschappelijk rol als ‘luis

in de pels’ die hij voor ogen heeft. De
voorbereidingen voor de verbouwing
zijn inmiddels in volle gang. De schetsen
beloven een licht en open interieur, met
behoud van de grandeur en historische
details. Het orgel wordt gerestaureerd
en krijgt een lichtere kleur. De oplopen-
de kerkbanken maken plaats voor een
inschuifbare tribune, zodat de ruimte
geschikt is voor verschillende evene-
menten. Ingeschoven ontstaat een groot
vloeroppervlak voor diners of tentoon-
stellingen, uitgeschoven een podium
voor muziekoptredens of congressen.

“Het moet een plek
zijn waar iedereen
zich welkom voelt”

VERBINDEN EN BIJDRAGEN
Stichting Cultuurtempel De Pels wil een
brug slaan tussen verschillende groepen
in de samenleving, legt Arjen uit. “We
leven in een tijd waarin veel mensen
naast elkaar bestaan zonder elkaar echt
te ontmoeten. Ik wil dat deze kerk een
plek wordt waar die ontmoeting wél
plaatsvindt. Waar cultuur niet alleen
individuen inspireert, maar ook iets
groters in beweging zet. We streven
naar een financieel gezonde exploitatie,
maar zijn een stichting zonder winst-

oogmerk. Wij willen mensen samen-
brengen, inspireren en kansen creéren.
Bezoekers van culturele evenementen
zullen worden uitgenodigd om projecten
rond taalonderwijs, armoedebestrijding
en sollicitatietrainingen financieel te
ondersteunen.”

ONTMOETINGEN

Hoewel er nog veel moet gebeuren,

is de datum voor de officiéle opening
van Cultuurtempel De Pels al geprikt:
20 juni 2026. Dan is de kerk een week
lang gratis open, vol activiteiten die het
culturele én maatschappelijke karakter
onderstrepen. Denk aan jazzoptredens,
klassieke muziek, boekpresentaties of
debatten, maar ook yogalessen en taal-
cursussen. Een breed aanbod met voor
ieder wat wils. “Ik hoop dat deze plek
mensen samenbrengt en nieuwe kansen
creéert. Het echte succes zit voor mijin
de ontmoetingen tussen mensen.” e

JONG VERLIES

Een scheiding, verhuizing of een verloren vriendschap: ook
kinderen krijgen te maken met verlies. Hoe gaan ze daarmee om?
In deze rubriek delen zij hun verhalen.
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‘We mochten Mollie nog over
haar hoofdje aaien’

Stek, moeder van Sil (13), Dees (11) en Lea (7). Ze waren dolblij toen

er twee kittens kwamen: Billy en Mollie. “Mollie was heel klein en
kon echt heel hard spinnen”, vertelt Lea enthousiast. “En als papa eten maakte,
klom ze via zijn broek omhoog, dat was grappig”, vult Dees aan. Anne vervolgt:
“lk had de kinderen uitgelegd dat we niet wilden dat onze katten baby’s kregen,
en dat ze daarom naar de dierenarts moesten. ‘Een kleine ingreep, niets om je
zorgen over te maken’, zei ik. Die ochtend kregen de katten nog een dikke knuffel.
Om 10.30 uur belde de dierenarts: Mollie was overleden.”

l’ D e kinderen vroegen al heel lang om een huisdier”, vertelt Anne van

Dees: “Mama haalde ons van school en thuis vertelde ze dat Mollie dood was. Ik
moest niet meteen huilen, pas’s avonds in bed”, herinnert Dees zich. “Ik huilde
meteen heel hard, want ik schrok zo”, zegt Lea. ’s Avonds mochten ze Mollie nog
aaien bij de dierenarts. “Alleen over haar hoofdje”, herinnert Dees zich. “Ze lag in
een geel dekentje en voelde koud. Ze leek te slapen, maar toch anders. De dieren-
arts zei dat Mollie een vergroot hart had, dat de narcose niet aankon.” Anne: “Na
het afscheid reden we langs de McDonald’s, om de avond iets lichter af te sluiten.
Dat hielp een beetje.”

Het is nu twee jaar geleden en ze praten nog regelmatig over Mollie. Dat had ik
niet verwacht, vervolgt Anne. “Ik denk nog vaak aan haar”, zegt Lea. “Vooral als
ik in bed lig, dan word ik verdrietig.” Ze trekt een pet over haar gezicht om haar
tranen te verbergen. “Het is de eerste keer dat de kinderen bewust ervaren wat
doodgaan betekent en het verdriet voelen dat erbij hoort”, zegt haar moeder.
“Gelukkig kunnen we het samen delen.” “Mama, je moet nog wel een belangrijke
taak doen”, zegt Lea. “Een mooie foto van Mollie uitzoeken en in de woonkamer
zetten.” Anne: “Die belofte moet ik inderdaad nog waarmaken. Zullen we er
samen eentje kiezen, jongens?” e
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