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Arjen Pels Rijcken initiatiefnemer Cultuurtempel De Pels
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“Ik ben iemand die denkt in oplossingen, niet in problemen. In de derde klas wist ik al dat ik
ondernemer wilde worden. Ik was altijd heel zelfstandig. Als kind woonde ik al in twee landen,
omdat mijn vader bij de VN werkte. En in mijn twintiger jaren woonde ik negen jaar in het
buitenland om werkervaring op te doen bij corporate bedrijven. Door de jaren heen
heb ik meerdere ondernemingen gehad. Succesvolle en minder succesvolle - maar
allemaal leerzaam.

En toen kwam in 2019 de voormalige schuilkerk van de remonstranten op mijn
pad. Ik kocht de kerk privé aan, met het doel er een cultureel-maatschappelijke
functie aan te geven. Het is een echt passieproject geworden. Ik ben nu elf jaar
actiefin de culturele sector en ik vind het leuk om jonge kunstenaars en musici
verder te helpen. Maar nog veel mooier is het om echt een cultureel podium

te creéren in Delft van een signatuur dat er nog niet is. Ik zie zoveel mooie
ideeén en kansen: van vaste jazz- en open-mic-avonden tot verhuur voor
huwelijken en congressen, maar ook samenwerkingen met maatschappelijke
organisaties. Denk aan asielzoekers die in een koor meezingen of een Repair
Café.

Maar eerst moet er veel geld in de restauratie van de kerk. We zijn een non-
profitstichting, dus mijn grootste taak is fondsenwerving. Daarvoor hebben we
leuke tegenprestaties. Zo zijn we in gesprek met Royal Delft over een mogelijke
samenwerking waarbij we Delfts blauwe tegels, voorzien van de namen van
donateurs, in de entree van de Cultuurtempel ophangen. Met De Pels wil ik

in het hart van Delft een uniek cultureel podium creéren waar nieuwsgierige
mensen samenkomen op zoek naar verdieping, inspiratie en gezelligheid. De Pels

daagt uit, schuurt een beetje en houdt je bij de les.”
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Ervaringstip van Arjen

Laat je niet leiden door angst, maar blijf positief. De kracht
van de ondernemer is om de uitdaging aan te gaan en
open te staan voor kansen.



